De Mooiste Gezichten van Zutphen im

llonka de Haan

Het mooiste gezicht van Zutphen van deze week is weliswaar geboren in
Harderwijk, maar verhuisde al op haar derde naar Zutphen. Ze groeide hier op en
kijkt terug op een fijne jeugd. Ze woonde met haar gezin vlak naast de ijsbaan en
de tennisbaan; in de winter stond ze dus op het ijs en in de zomer op de
tennisbaan. "Bij dat laatste heb ik samen met een vaste vriendengroep de meeste
tijd doorgebracht," zegt ze lachend.

Toen ze dertien was, begon haar vader voor zichzelf als importeur van Edwin-
spijkerbroeken. Met de zaak aan huis raakte het gezin vanaf dat moment nauw
betrokken. "Mijn ouders werkten keihard en wij hielpen soms mee door de
telefoon aan te nemen of postzegels te plakken. Er kwamen delegaties uit Japan
en we gingen mee naar de beurs. Als zestienjarige deed ik de boekhouding als
vakantiebaantje. Het was leuk, maar tegelijk verdween er ook een stukje
onbekommerdheid, omdat je je verantwoordelijk voelde." Die periode wakkerde
haar ondernemerszin aan, al was ze zich daar toen nog niet van bewust. Dat ze
inmiddels al meer dan 25 jaar zzp'er is, zegt genoeg.

Na het Baudartius College volgde ze een opleiding bij Schoevers en daarna een
tweejarige managementopleiding in Den Haag, waar ze ook woonde en studeerde.
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Na haar afstuderen lagen de banen niet voor het oprapen. Ze keerde terug naar
Zutphen en ging op haar 21e bij het bedrijf van haar ouders aan de slag met de
marketing. Haar broer en zus werkten er toen ook, en in die tijd werd haar moeder
ziek. "Dat was een enerverende periode waarin we veel met en van elkaar hebben
geleerd." Het westen lonkte, en ze verhuisde naar Amstelveen, waar ze bij een
opleidingsbedrijf ging werken. Daar organiseerde ze congressen, colleges en
evenementen voor het bedrijfsleven.

Toen ze op haar 29e met een burn-out thuis kwam te zitten, werd ze aan het
denken gezet. "Vanaf dat moment moest het roer om," vertelt ze. Ze maakte
kennis met Art of Living, een wereldwijde organisatie (ngo) die zich inzet voor
meer verbondenheid in de wereld, onder andere via ademhalings- en
bewustzijnscursussen die helpen stress te verminderen. Tijdens een van die
cursussen besloot ze zich daar zelf ook voor in te willen zetten. Om goed te
herstellen van haar burn-out nam ze eerst een sabbatical, waarna ze teacher
werd. Daarnaast liet ze het marketingvak achter zich en startte ze als zelfstandig
coach en trainer bij Talent First, een netwerk dat bij organisaties en professionals
persoonlijk leiderschap en werkgeluk stimuleert. Na tien jaar ging ze als eenpitter
verder met haar eigen zzp-praktijk Soulbranding.

Op haar 36e ontmoette ze Mari, de man met wie ze inmiddels al twintig jaar
gelukkig samen is. Samen verhuisden ze van Amstelveen terug naar haar roots.
Nadat ze hun onvervulde kinderwens hadden verwerkt, ontstond er een sterke
behoefte om hun liefde op een andere manier te delen. Toen er in 2015 een
oproep van Buddy to Buddy kwam, sloot dat perfect aan. Zij en haar man sloten
zich aan bij initiatiefnemers Armijn van Roon en Willemijn Voorham en werden
medeoprichters van de organisatie die vluchtelingen aan stadsgenoten koppelt op
basis van gelijkwaardigheid en gedeelde interesses. Inmiddels is ze samen met
Willemijn verantwoordelijk voor de landelijke stichting en zijn er in meer dan twintig
gemeenten ruim vijftienduizend mensen met elkaar verbonden.

Tot slot vertelt ze een leuke anekdote over de boeken van Pollyanna die haar als
kind heel erg inspireerde. Haar opa had deze vroeger aan haar moeder gegeven.
Het gaat over een weesmeisje dat opgroeit tot vrouw en ondanks haar verdriet
met vriendelijkheid iedereen in haar omgeving opvrolijkt. ' Ik wilde later worden
zoals zij. En eigenlijk vind ik dat nog steeds het belangrijkste; er voor elkaar zijn en
er elke dag iets moois van maken’. De positieve verbinder die ik tijdens een
matchingsdiner van Buddy to Buddy mocht ontmoeten, is niemand minder dan
llonka de Haan!
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