
De Mooiste Gezichten van Zutphen 

Rob Manders 

Voor de mooiste gezichten van Zutphen mag ik deze week het verhaal vertellen van een 
man die geboren is in Groningen. Hij vertelt me hoe hij opgroeide in Raalte en Deventer 
om vervolgens uiteindelijk op zijn tiende jaar in Zutphen terecht te komen. Toen hij in 
Zutphen kwam, stroomde hij in de vierde klas van de lagere school in. Vervolgens ging hij 
naar het Isendoorn College. Toen hij dit had afgerond, volgde hij nog een jaar de mts in 
Deventer. Dat bleek voor hem geen goede keuze en dus maakte hij de overstap door in 
Zwolle een opleiding te gaan volgen voor programmeur. Hij vertelt me daarover dat die 
keuze wel een succes was.   Nadat hij deze opleiding had afgerond, heeft hij daar ook gelijk 
zijn eerste opdracht mee kunnen doen. Van dat geld kocht hij zijn eerste auto. 
  
Vervolgens werkte hij een half jaar voor de gemeente Zutphen waar hij een inventarisatie 
deed onder schoolgaande kinderen binnen de gemeente. Hij zorgde ervoor dat hier de 
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systemen voor werden ingericht en de gewenste rapportages konden worden gemaakt. 
Daarna werd hij opgeroepen voor militaire dienst en deed dat een jaar lang. 
  
De liefde voor computers en elektronica heeft hij niet van een vreemde. Sinds de jaren 70 
verkocht zijn vader al computers op de plek waar nog steeds de winkel gevestigd is. In die 
tijd heette de winkel nog Tandy. Dit bedrijf was destijds een Amerikaanse 
inkooporganisatie van elektronica, audioapparatuur en ook van computers. Hij vertelt me 
hoe hij het vroeger al leuk vond om te helpen in de zaak en hij doet dat werk nog steeds met 
veel plezier. Vooral wanneer de reparatie een puzzel is, geeft hem dat veel voldoening. 
  
Toen hij klaar was met militaire dienst is hij in de zaak bij zijn ouders gaan werken. In de 
jaren 90 is hij een eigen winkel begonnen in Lochem en was hij acht jaar eigenaar van deze 
zaak. Een van de redenen dat hij besloot in Lochem te stoppen, had  ermee te maken dat hij 
daar een tekort had aan medewerkers en dat gold ook voor zijn ouders in Zutphen. Daarom 
besloten ze hun krachten te bundelen in het filiaal in Zutphen en daarmee was het probleem 
van personeelstekort opgelost. Niet heel lang daarna werd zijn vader ongeneeslijk ziek en 
overleed nog in hetzelfde jaar. Vanaf dat jaar,  in 1999,  heeft hij de zaak volledig 
overgenomen van zijn ouders.   

Na bijna een halve eeuw met de huidige winkel op dezelfde plek te hebben gezeten was het 
tijd om te verkassen. Onlangs kreeg hij de kans om amper honderd meter verderop aan de 
Nieuwstad een leegstaand winkelpand te betrekken en dat kwam op een goed moment. In 
de huidige ruimte zouden investeringen moeten worden gedaan aan onder andere de 
brandveiligheid van het plafond in verband met de appartementen daarboven. Het nieuwe 
winkelpand is groter, moderner en beter geïsoleerd. Het assortiment zal ongewijzigd 
blijven. Wel denkt hij erover om na verloop van tijd een vaste dag in de week te reserveren 
voor reparaties thuis of op locatie voor particuliere klanten en kleine bedrijven. De nieuwe 
winkel is overigens zaterdag 1 februari geopend.  
  
Het werken in de retail zit duidelijk in de familie. Zo is zijn broer filiaalleider bij 
Trekpleister, en blijkt dat veel van zijn familie ook al jaren lang in het winkeliersvak zitten. 
In Arnhem heeft een deel van hen supermarkten, in Dronten zit een fietsenwinkel en in die 
omgeving zit ook een aantal bloemisterijen van familieleden. Zijn opa had in Baak een 
kruidenierswinkel. 
  
Ik vroeg hem wat hij doet als hij in z’n vrije tijd niet met de winkel bezig is. Hij vertelt me 
dat zijn hobby’s lezen en  squashen zijn, en dat hij ook graag tijd doorbrengt met zijn 
vrouw, dochter van negentien, familie en vrienden.  
  
Zutphen is zijn thuis waarvan hij zegt er niet meer weg te zullen gaan. Dat geldt ook voor 
zijn vrouw die oorspronkelijk uit Suriname komt en langere tijd in Utrecht woonde. Hij 
houdt van de omgeving, de oude binnenstad en woont met zijn gezin op een prettige plek 
aan de Emmerikseweg. De man die voor mensen in Zutphen en omgeving al heel veel 
computers bouwde en ook repareerde is de sympathieke Rob Manders ! 
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