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Op deze nazomerse zondag zien we in de serie De mooiste gezichten 
van Zutphen een man die geboren is in Doetinchem maar op 21 jarige 
leeftijd naar Zutphen verhuisde  in 1972.

De liefde voor zijn vak is hem door zijn ouders ingegeven die destijds 
ook al een winkel in rookwaren  hadden in Doetinchem. Met heel veel 
plezier hielp hij er van jongs af aan altijd mee. Dat was op enig moment 
aanleiding om op zoek te gaan naar een eigen winkel.  Op 21 jarige 
leeftijd nam hij de winkel over van de familie Smolders. Het pand was 
al sinds 1919 een winkel in sigaren en sigaretten, toen nog in handen 
van de familie Gies. 

Door de jaren heen is hij steeds meer verliefd geworden op Zutphen en 
zag hij het monumentale van de binnenstad steeds meer in oude glorie 
worden hersteld, onder andere door het Wijnhuisfonds. 

Persoonlijk rookte ik  zeer regelmatig een sigaar in de lounge op de 
eerste etage, die in 2000 na een grondige renovatie van de winkel werd 
geopend. Talloze mooie gesprekken en bijzondere ontmoetingen had ik 
er, en dat zal voor velen gelden. Maar na 50 jaar werd het tijd om de 
deur dicht te doen en te genieten van andere dingen in het leven, iets 
wat hem meer dan gegund is. We hebben het over niemand minder 
dan Willem Schimmel ! 
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