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De Mooiste Gezichten van Zutphen van deze week spreek ik in hun 
woning boven de optiekzaak die zij jarenlang samen runden. 
Inmiddels zijn ze beiden gestopt met werken en vandaag blik ik met 
hen terug op een ondernemend leven.  

Hij begint te vertellen dat hij is geboren in Wageningen. Op elfjarige 
leeftijd verhuisde hij in 1964 naar Zutphen. Het gezin kwam te wonen 
aan de Emmerikseweg, die destijds nog volledig werd omringd door 
landerijen; de Zuidwijken bestonden toen nog niet. Toen hij vanwege 
hoofdpijn en verminderd zicht bij een oogarts terechtkwam, werd hij 
doorverwezen naar een opticien voor een bril. Deze gebeurtenis had 
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grote invloed op de rest van zijn werkzame leven. Hij voelde zich 
sterk aangetrokken tot het vak en besloot de opleiding tot opticien te 
volgen. Eerst ging hij aan de slag in Apeldoorn, waar hij onder andere 
leerde glazen slijpen in de werkplaats. Na verloop van tijd maakte hij 
de overstap naar een opticien in Barneveld. Daar ontmoette hij de 
vrouw met wie hij later zou trouwen, acht jaar jonger dan hijzelf. 

Zij werd geboren in Nijkerk en groeide op op een boerderij. 
Aanvankelijk wist ze niet wat ze later beroepsmatig wilde gaan doen, 
maar ze had van jongs af aan interesse in techniek. Via een leraar 
natuurkunde werd ze gewezen op het vak van opticien. Dat was in die 
tijd een vrij ongebruikelijke keuze, zeker voor een vrouw, omdat het 
vak toen vooral door mannen werd gedomineerd. Toen ze met haar 
vader meeging om een bril uit te zoeken, was haar interesse definitief 
gewekt. Ze was gefascineerd door de werkplaats en de oogmeetruimte 
en dacht: dat wil ik ook leren! Zo kwam ze terecht bij de opticien in 
Barneveld, waar ze haar toekomstige man leerde kennen. 

Na verloop van tijd sprong de vonk over en spraken ze na werktijd 
met elkaar af in een café in Amersfoort. Op de muur stond daar de 
spreuk: ‘Het zijn altijd de ogen die van liefde spreken’. Die woorden 
bleken toepasselijk en keerden jaren later terug in hun gezamenlijke 
bedrijf. In 1981 kochten ze hun eerste huis in de Zuidwijken van 
Zutphen. Het dagelijkse reizen naar Barneveld werd hen te veel en ze 
besloten dichter bij huis te gaan werken. Hij vond een baan in 
Apeldoorn, zij in Zutphen en na een paar jaar startte zij een 
contactlenspraktijk aan huis. Toen ze op een dag met een kraam op de 
Jaarbeurs van het Oosten stonden, leerden ze een opticien uit Zutphen 
kennen. Deze benaderde hen met de vraag of zij zijn zaak wilden 
overnemen, destijds gevestigd in het pand waar nu Arte Vita Keukens 
zit. Al snel bleek dat pand te klein en kregen ze de mogelijkheid het 
naastgelegen pand  te betrekken, waar toen nog De Boer Elektronica 
gevestigd was. Met de overname van de zaak veranderde ook het 
assortiment: van klassiek naar exclusiever en moderner. De winkel 
werd een groot succes. In die tijd werd alles nog zelf geslepen, wat 
betekende dat er ’s avonds vaak nog werd doorgewerkt. 
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Toen in 2008 een verbouwing noodzakelijk werd, besloten ze 
tegelijkertijd te kiezen voor een nieuw concept. Daarbij werden ze 
geadviseerd door Hinkje van der Weg en haar zus van het bedrijf K-
zus. Samen ontwikkelden ze een concept in een een hoger segment, 
met een  rustige inrichting, minder monturen en een brillenbar. 
Inmiddels hebben ze hun bedrijf verkocht en zijn ze beiden gestopt 
met werken. Zij had aanvankelijk nog enkele dagen per week willen 
blijven werken, maar de nieuwe eigenaar koos ervoor om geen 
zzp’ers meer in te zetten. Nu hebben ze samen alle tijd van de wereld 
om leuke dingen te doen, te reizen en hun zoon Onno in Amsterdam 
te bezoeken. De hardwerkende ondernemers die jarenlang talloze 
mensen in de deze stad voorzagen van brillen en lenzen zijn natuurlijk 
niemand minder dan Thijs van de Weerd en Tineke Loman! 
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