
De Mooiste Gezichten van Zutphen 

Aisha Benerink 

Het Mooiste Gezicht van Zutphen van deze week spreek ik bij SIPS, het 
gezellige koffiehuis in het voormalige pand waar vroeger een lijstenmaker en 
later Van Rossum gevestigd waren. De 21-jarige onderneemster pakt het 
echter anders aan dan haar voorgangers: zij heeft onlangs een 
langgekoesterde droom werkelijkheid kunnen maken. Vandaag mag ik haar 
mooie verhaal vertellen. Het verhaal begint in Arnhem, waar ze de eerste 
twee jaar van haar leven woonde, voordat ze samen met haar moeder naar 
Zutphen verhuisde. Later kwamen haar broertje en de vriend van haar 
moeder erbij, die ze inmiddels als een echte vaderfiguur ziet. Meer dan 
vijftien jaar woonde ze aan de Gerard Doustraat, waar ze een fijne jeugd 
had. Daarna verhuisde het gezin naar het Leesten, waar zij zelf tot 
tweeënhalf jaar geleden ook woonde. Inmiddels heeft ze haar eigen plek in 
het centrum. 

Terugkijkend op haar schoolperiode vertelt ze: “Ik viel overal nét buiten de 
boot. Ik ontwikkelde me altijd heel snel, maar het normale schoolsysteem 
paste nooit bij mij. Wat ik toen ging doen, was veel filosoferen over wat ik 
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dan wél wilde. Toen ik klein was tekende ik veel en schreef ik hele verhalen 
over wat ik later zou gaan doen. De kern was eigenlijk altijd: mensen weer 
met elkaar in verbinding brengen. Vroeger riep ik een tijd dat ik een 
kledingzaak wilde beginnen, omdat ik het leuk vond om mensen aan te 
kleden. Maar toen ik ouder werd en voor een bijbaantje de horeca in ging, 
was dat een echte eyeopener. Ik ontdekte dat je ook op díe manier mensen 
met elkaar kunt verbinden. In onze huidige maatschappij zitten we vaak op 
ons eigen eilandje, terwijl we elkaar juist zo hard nodig hebben. We hebben 
geluk dat we in Nederland wonen, maar er gebeuren veel nare dingen. Ik 
denk dat we elkaar gewoon te weinig liefde geven en elkaar zijn 
kwijtgeraakt. Naarmate ik ouder werd, ben ik dat idee verder gaan 
uitwerken. Ti jdens mijn studie Fashion Design moest ik een 
ondernemingsplan schrijven, en dat werd het eerste concept van SIPS: een 
plek waar je koffie of een wijntje drinkt, elkaar kunt ontmoeten, 
gecombineerd met boeken die ik zelf ook verkoop.” Het plan belandde 
destijds in de kast, met het idee dat het pas haalbaar zou zijn als ze ouder 
was. Maar enkele jaren later raakte ze, als vaste gast bij Van Rossum, in 
gesprek met de eigenaren. Tot haar verrassing bleek haar droom om een 
eigen zaak te starten veel dichterbij dan gedacht. Met behulp van 
crowdfunding en 30 particuliere investeerders kon ze beginnen. Eén 
investeerder was zó enthousiast dat hij het pand kocht en haar de 
benedenverdieping exclusief verhuurt. 

Naast haar duidelijke visie op verbinding heeft ze ook heldere ideeën over 
ondernemerschap: “Mijn standaard koffieboon wordt geproduceerd door 52 
vrouwelijke boeren. Er is nog steeds veel ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, en dat gat probeer ik te dichten. Vrouwen doen dingen anders. Als 
je in Zutphen kijkt, zie je dat er heel veel succesvolle bedrijven zijn die door 
vrouwen worden gerund. Ik denk dat Zutphen zo zacht, vriendelijk en lief 
kan zijn omdat er zoveel vrouwelijke energie in zit.” De jonge onderneemster 
die haar droom waarmaakte, is de enige echte: Aisha Benerink 
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